Nu in de verkoop bij Heemkring Molenheide en Novy
'Herinneringen uit mijn
jeugd’ van Jan de Vet

Oorspronkelijk was het boek bedoeld voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. Voordat hij in september 2013 overleed, vroeg hij zijn vrouw Jo de Vet-van Gestel om
dat na zijn dood nog te realiseren. Maar omdat de ruim zeventig verhalen zoveel vertellen
over het verleden van Gilze en omstreken, besloot de familie het boek 'Herinneringen uit
mijn jeugd’ van Jan de Vet ook aan Heemkring Molenheide beschikbaar te stellen. Het is nu

te koop bij de heemkring en bij Novy.

In de zomer van 2013 schreef Jan de Vet zelf nog de
introductie voor het boek: "Zestien jaar lang heb ik
voor hel kwartaalblad van Zorgcentrum Sint Francis-
cus een stukje geschreven onder de titel 'Gilze in het
verleden’. Hel waren herinneringen uit mijn jeugd en
wat mijn vader mij over zijn jeugd heeft verteld. Het
omval dus de periode van omstreeks 1900 tot 1960.
Het zijn een gevarieerd aantal onderwerpen uit die
tijd, zoals gebruiken, toestanden en voorvallen. Al
deze bijdragen zijn nu hier gebundeld in één hoekje,
zodat ze voor het nageslacht bewaard blijven'.

ZONDAGMIDDAGVERHALEN

Jan verloor zijn moeder al vroeg. Mel zijn vader
maakte hij lange zondagmiddagwandelingen in het
buitengebied. Zijn vader vertelde hem dan allerlei
verhalen. Die zondagmiddagen en zijn eigen her-
inneringen leverden zo'n zeventig korte verhalen
op. Over de grote schoonmaak bijvoorbeeld, over
de melkboer, sparen, trouwen, kleren maken en
zingen is tweemaal bidden'. Maar ook over dorps-
figuren als Mie Wenselaars ¢n Dove Lien. Over “een
spannend avontuur kort na de bevrijding' en 'een
ernstig vliegluigongeluk in de Nieuwsltraat'. En over
het Steenakkerplein, de Tip en de Raadhuisstraat.

NU TE KOOP

Het boek van Jan de Vet telt 144 bladzijden en bevat
veel foto's en illustraties. Het is vormgegeven door
zijn zoon Erik en in een oplage van 200 exemplaren,
uitgegeven door zijn vrouw Jo de Vet-van Gestel.
Voor de (mooie) prijs van 10 euro is het te kKoop bij
Novy in de Nicuwstraat en bij Heemkring Molenheide
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Herinneringen
uit mijn jeugd

A De cover van het zojuist verschenen boek van
Jan de Vet '"Herinneringen wit mijn jeugd " (foto Erik
de Vet}

tijdens openstellingszondagen. Ook via de webshop
van de heemkring, www.heemkringmolenheide.nl,
kunt u het boek bestellen. U betaalt dan aan ver-
zendkosten 3,45 euro extra.




